
Wie thuis is bij de hoogste Heer 
en schuilt in zijn ontferming, 
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer, 
mijn toevlucht, mijn bescherming.’ 
De vogelvanger spant zijn net, 
de pest zal zich verbreiden – 
maar over jou zal God, die redt, 
zijn sterke vleugels spreiden. 

Gebed van de Dag dinsdag 12 januari 2021    
Kerk open 8.30 – 9.00 uur 

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:   Kom Schepper God, o Heil'ge Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 

 
Luisterlied  Telemann Missa Brevis Komm, Heiliger Geist, Herre Gott TWV 9-10 https://www.youtube.com/watch?v=a7BpRMU-p50 

 
Schriftlezing Exodus 2 

(Exodus / Shemot 1:1-6:1, is het gedeelte /Parasja dat  
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Shemot ‘Namen’) 

 
STILTE  
 
Psalm 91:1 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Gebed  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pesoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

kaars doven 

Eén ding houd ik voor ogen, Heer mijn God: 
de kracht van uw aanwezigheid. 
Aan twee mensen wil ik denken en hen bereiken. 
Drie dingen wil ik vandaag doen en U daarin eren. 
Zegen mij vandaag. Amen. 
 

Hebreeën 11:24,25 

Door het geloof heeft Mozes, 

toen hij groot geworden was, 

geweigerd een zoon van de 

dochter van de farao 

genoemd te worden. 

Hij koos ervoor liever met het 

volk van God slecht 

behandeld te worden dan 

voor een ogenblik het genot 

van de zonde te hebben. 

https://www.youtube.com/watch?v=a7BpRMU-p50

